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“Diep van binnen lijken we allemaal heel erg op elkaar, we moe-
ten focussen op wat ons in positieve zin bindt, wat ons samen
verder helpt. Daar zit een enorme kracht, maar ook zachtheid.
Die combinatie moeten we aanboren. En dat uitgangspunt geldt
ook voor organisaties. Die moeten gedreven worden door men-
selijkheid, door wat ons diep van binnen onderling verbindt.”
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Yvonne Burger heeft geen enkele aanmoediging nodig aan de
‘keukentafel’ in haar sfeervolle gewelfde werkruimte in het
hart van Naarden Vesting, waar jaarlijks op een steenworp af-
stand rond Pasen de compassie in het meesterwerk van Bach
velen ontroert. “Compassie is een van mijn kernwaarden. Ik
heb me daarin vooral laten inspireren door het boeddhisme.”

“Waar het mij om gaat is: hoe ontwikkel je nou menselijkheid
in organisaties? Dat je met mededogen, met medeleven, op

een invoelende manier naar andere mensen kijkt. Ook vanuit
het idee dat als je ze beter probeert te begrijpen, dat je dan ook
anders naar de relatie kijkt. En trouwens ook dat als je jezelf
beter leert begrijpen, dat je dan ook anderen beter leert be-
grijpen.” Voordat Yvonne Burger in 2007 tot hoogleraar werd
benoemd aan de VU in Amsterdam, met als leerstoel Organisa-
tiecultuur, communicatie en leiderschap, dacht zij: “Dit is eervol en
ontzettend leuk, dat ik dit mag gaan doen, maar het moet geen
doel zijn, het moet een middel zijn tot iets. Dus laat ik heel goed
nadenken over wat ik wil bereiken met het hoogleraarschap.”
Dat was voor haar de opmaat voor een retraite in Canada, om
na te denken over haar kernwaarden, hoe ze daaraan invulling
wilde geven via haar hoogleraarschap. Ze volgde in Halifax het
Authentic Leadership Program van de Shambala-beweging,
waar een paar honderd mensen uit dertig landen samenkwa-
men om vanuit hun zorg rond de ontwikkelingen in de wereld
te reflecteren op hun bijdrage aan het verbeteren daarvan.
“Shambala is een boeddhistische stroming in het westen, die
een hele mooie verbinding maakt tussen spiritualiteit en prag-
matisch werken, maatschappelijk, de goede dingen in het hier
en nu, geinspireerd door oude waarden. In het programma van
de retraite, die werd geleid door hele inspirerende docenten en
kunstenaars, werden creatieve werkvormen gebruikt, ook om
je te laten nadenken over je eigen vraagstukken. Dat vraagstuk
was voor mij wat ik wilde bereiken met mijn hoogleraarschap,
welke bijdrage ik daarmee aan de samenleving kon geven. In
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die week schreef ik de eerste pagina’s van mijn oratie, met als
titel Menselijkheid in organisaties. Dat bracht eigenlijk precies tot
uitdrukking waar ik als coach en organisatieadviseur al zo lang
mee bezig was. Nu kon ik breder naar buiten brengen wat mij
drijft. De maatschappij moet beter worden voor mensen. Recht-
vaardiger, eerlijker en duurzamer.”

Yvonne Burger komt terug met koffie en gaat lachend zitten.
“Dat klonk gedreven he, de wereldverbeteraar! 1k ben politi-
coloog van origine. Dat wereld verbeteren zit wel een beetje in
mensen die zo'n studie kiezen, dat je iets wil met de maatschap-
pij.” Ze ging later inzien dat die ‘opdracht’ wel erg abstract was.
Via de studierichting bestuurskunde koos ze voor het vak van
organisatieadviseur. “Dat werd al veel concreter. Daar kreeg ik
het inzicht dat de sleutel lag in de relatie tussen mensen. Om
die beter te maken was nodig dat mensen zichzelf leerden ont-
wikkelen. Dat bracht me bij coaching, een vak dat vijftien jaar
geleden nog in de kinderschoenen stond. Nu is het een bekend
en, als het op goed niveau wordt beoefend, heel efficiént middel
om mensen individueel en organisaties als geheel naar een
hoger plan te tillen. Met ‘hoger plan’ bedoel ik vooral de manier
waarop mensen met hun eigen talenten en valkuilen omgaan,
en hoe ze met hun medemensen omgaan. Die twee hebben
directe invloed op elkaar en op iedere organisatie waar mensen
samenwerken. Het zijn de sleutels naar ontwikkeling. Dat gaat
niet zonder zelfreflectie. In het boek dat ik in 2013 schreef als
executive coach maak ik duidelijk waarom mensen niet buiten
reflectie kunnen. En omdat vooral leiders grote invloed hebben
op organisaties heet het boek Spiegel aan de top.”

Ontwikkeling is duidelijk heel belangrijk. Bepaalt dat ook haar
relaties met anderen? Even valt ze stil, ze aarzelt. “Nou..., ja, dat
denk ik wel. In mijn relatie met mijn partner, mijn kinderen en
mijn vrienden helpen wij elkaar om onszelf verder te ontwikke-
len. Als die ontwikkeling tot stilstand komt, komt ook de groei
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in een relatie tot stilstand. Ook als coach en hoogleraar zoek ik
nieuwsgierige mensen om mee samen te werken, mensen die
persoonlijke groei belangrijk vinden, die stimulerend kritisch
zijn. En die heb ik gelukkig.” Haar blik dwaalt af. “Eigenlijk be-
gon dat ‘ontwikkelen’ al bij mijn moeder. Mijn ouders hadden
met de rooms-katholieke kerk gebroken, daar klopte volgens
hen te veel niet. Maar mijn twee broers en twee zussen, die
veel ouder waren dan ik, gingen wel naar de rooms-katholieke
dorpsschool in Diemen. Mijn moeder wilde dat ik naar een
lagere school ging waar ze echt in geloofde, een Montesso-
rischool in Amsterdam. Die school was heel erg gericht op per-
soonlijke ontwikkeling. Mijn moeder ook, ze bracht en haalde
me iedere dag met de auto en dan praatte ze voortdurend tegen
me, dat ik mezelf moest ontwikkelen, dat kennis me vooruit
bracht, dat niemand die van me af kon pakken. Het was een
soort hersenspoeling. Dat maakte veel indruk op me. En in die
school hing een bordje waar ik iedere dag langs liep, waarop
stond Help mij het zelf te doen. 1k denk dat die periode wel heel
bepalend voor mij is geweest.”

Als de wetenschap
het heeft over de
oerknal, dan is mijn
simpele vraag waar
die dan uit ontstaan is

Hoe staat Yvonne Burger nu zelf in het geloof? “Als kind had

ik hele religieuze gevoelens. Zo weet ik nog heel goed dat ik in
mijn eentje naar de kerk ging. Die was in een wijk verderop,
daar ging ik stickem naartoe, zonder dat mijn moeder dat wist.
Ik nam dan ook een hostie, want als je blijft zitten denkt ieder-
een: wat is dat nou voor kleuter? En dan voelde ik me daar weer
heel schuldig over.” Ze lacht hard. “Want ik had nog geen eerste
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communie gedaan, omdat mijn ouders zich van de kerk hadden
afgekeerd. Toch had ik toen wel een heel sterk Godsbesef. Maar
als je het nu aan mij vraagt..., ik vat de bijbel meer op als een
boek met prachtige symbolische verhalen, die staan voor hele
essenti€le thema’s, maar ik geloof niet in een God zoals die ver-
beeld wordt in de bijbel. Het fascineert mij wel dat wij hier zijn,
en dat er in de verre omtrek in het heelal niet iets is wat lijkt op
de aarde en ons leven hier. Dat is een mysterie waar ik geen ant-
woord op heb. Als de wetenschap het heeft over de oerknal, dan
is mijn simpele vraag waar die dan uit ontstaan is? Er zou toch
ergens een begin moeten zijn. Het blijft een mysterie en tegen
de achtergrond van dat mysteriec moeten we allemaal onze weg
hier zien te vinden, alleen en samen met anderen, met alles wat
daarbij hoort. Om in Bijbelse termen te spreken, in een omge-
ving waarin de hel en de hemel tegelijkertijd voortdurend aan-
wezig zijn. Want die zitten duidelijk ook in de mens. We hebben
allemaal onze positieve kanten en onze schaduwkanten. Die
twee kanten moeten we onder ogen zien.” Ze kijkt in de verte.
“Dan kom ik eigenlijk weer bij het jezelf ontwikkelen. Dat voelt
voor mij wel als een soort opdracht, in de korte tijd dat we hier
op aarde zijn. Door onszelf te ontwikkelen, samen met anderen,
kunnen we de schaduwkanten in het licht brengen. Dan geven
we de ‘basic goodness’ in ons, zoals die in het Shambala-boed-
dhisme wordt genoemd, ruimte.”

Verbinding

“Een donkere kant van religie is het claimen van de exclusieve
waarheid. Dan krijg je strijd, en dat kan enorm escaleren. Of
je het nu hebt over de inquisitie of over IS, het is vreselijk wat
mensen elkaar dan aandoen. Uit ‘overtuiging’, of om econo-
mische redenen, of vanuit machtsmisbruik.” Ze staat abrupt
op, loopt naar de boekenkast en komt al bladerend terug met
haar oratie. “Kijk, dit is een prachtige uitspraak van Chogyam
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Trungpa, de oprichter van de Shambala-beweging.

There is a basic human wisdom that can help to solve the world’s
problems. 'This wisdom does not belong to any one culture or religion,
nor does it come only from the West or the East. Rather, it is a tradition
of human warriorship that has existed in many cultures at many times
throughout history. The challenge of warriorship is to step out of the
cocoon, lo step into pace, by being brave and at the same time gentle.
Diep van binnen lijken we allemaal heel erg op elkaar, we moe-
ten focussen op wat ons in positieve zin bindt, wat ons samen
verder helpt. Daar zit een enorme kracht, maar ook zachtheid.
Die combinatie moeten we aanboren. En dat uitgangspunt geldt
ook voor organisaties. Die moeten gedreven worden door men-
selijkheid, door wat ons diep van binnen onderling verbindt.
Niet door de waarheid te claimen, door anderen de maat te
nemen, tegenstellingen te benadrukken en gebruik te maken
van machtsposities.”

“Compassie betekent voor mij dat je kunt meevoelen met de
ander zonder dat je wordt meegetrokken in zijn of haar emoties.
Dat je je kunt inleven in wat er speelt maar wel bij jezelf blijft.
Waardoor je kunt blijven kijken naar de situatie en daadwer-
kelijk ondersteuning of ruimte kunt bieden.” Hoe kijkt Yvonne
Burger naar de rol van compassie in hedendaags leiderschap?
“Compassie is wezenlijk voor, laat ik het woord maar eens
gebruiken, ‘duurzame’ ontwikkeling. Leiders moeten zich
realiseren dat ze aan hun teamontwikkeling moeten werken,
aan onderlinge compassie om de organisatie verder te brengen,
en dat daarvoor nodig is dat ze ook aan zichzelf werken. Ge-
lukkig breekt dat besef in steeds meer bestuurlijke lagen door.
Compassie bevordert verbinding, vertrouwen en een gevoel van
veiligheid. Je mag fouten maken, je kan daar wel op aangespro-
ken worden, maar je wordt er niet op afgerekend. Fouten mogen
maken bevordert creativiteit, ook bij de leiders zelf. Ze moeten
dus kwetsbaar durven zijn.” Weer bladert ze in haar oratie en
citeert dan langzaam de psycholoog en filosoof Erich Fromm.
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‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’ is een van
de fundamenteclste beginselen der ethick. Maar de positief geformu-
leerde pedant is even waar: ‘Wat ge jegens anderen doet, doet ge ook
Jegens uzelf".

Dat is prachtig gezegd, en het gaat niet alleen over ethiek. Com-
passie kun je ook vertalen als: doe een ander niet aan wat je niet wilt
dat jou wordt aangedaan. Dat is de universele Gulden Regel waar
het Handvest voor Compassie op gebaseerd is, een initiatief
van Karen Armstrong. En realiseer je daarbij dat je ook jezelf
geweld aandoet wanneer je dat bij een ander doet. Dat laatste
laat onze verbinding op een diep niveau zien. En vergeet vooral
niet dat hier ook zelfcompassie bij hoort. We maken allemaal
fouten. Compassie is voor mij dus een wezenlijke kernwaarde.
Ik durf zelfs te stellen dat compassie de basiskernwaarde is
waarop alle andere kwaliteiten van een leider tot volle bloei
kunnen komen.”

Yvonne Burger trekt de compassie breder, ook naar de aarde,
naar de natuur. “We zijn recent met zijn vieren naar de VS
geweest, met mijn partner en mijn twee zonen. Daar bezochten
we onder meer het Yellow Stone park en de Rocky Mountains.
Mijn jongens zijn 15 en 19, die zijn bezig met de ontdekking van
het leven via whatsapp, feesten, biertjes en meisjes. Dat mijn
15-jarige zoon opeens om zich heen kijkt en zegt ‘Wat is het
hier onwijs mooi zeg!’ Daar word ik dan heel gelukkig van, dan
denk ik: dit is wat ik ze graag mee wil geven. De schoonheid

en indrukwekkendheid van de aarde waar wij op rondlopen.
Voor mij is de natuur heel belangrijk. Ik ben iedere dag buiten,
samen met mijn hond. Het is mijn manier van opladen, mijn
zintuigen open zetten voor het grotere om mij heen. Dat geeft
me echt energie en vaak mooie inzichten. De natuur is een
inspiratiebron voor mij. Daar moeten we echt zuinig op zijn,
daar moeten we met respect mee omgaan. Gelukkig begint dat
bewustzijn breed door te breken.”
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Een beetje
narcisme helpt
om succesvol te zijn

Leiderschap lijkt niet zonder risico. Je ziet dat aardige men-

sen veranderen als ze eenmaal de macht van het leiderschap
hebben geproefd. En dan niet in gunstige zin. Ze zeggen wel dat
macht corrumpeert. Heeft Yvonne Burger dat ook ervaren in
haar vele ontmoetingen met leiders? “Dat is te generaliserend,
maar er zit wel een grond van waarheid in. Ik heb het nu even
niet over uitwassen van de dure Maserati of het privévliegtuig,
maar over het ‘corrumperen’ van kernwaarden die de relatie
tussen mensen in een organisatie horen te bepalen. Ieder mens
heeft schaduwkanten in zich en die kunnen in een andere con-
text, bijvoorbeeld als leider, opeens naar voren komen. Ook bij
wat we de ‘geroepen’ leiders noemen.” Hoe groter de geest, hoe
groter het beest? Yvonne Burger lacht hard. “Ja, er zijn voor-
beelden genoeg van geestelijke leiders met hele inspirerende
denkbeelden die toch flink zijn ontspoord. Er is boeiend onder-
zoek gedaan naar het verband tussen narcisme en het succes
van organisaties. Daaruit kun je voorzichtig afleiden dat een
beetje narcisme helpt om succesvol te zijn. Een leider is iemand
die durft te gaan staan, die een podium durft te betreden. Daar
heb je ook wel een beetje een narcistische instelling voor nodig.
Zolang je dat combineert met reflectie, al dan niet met een
coach, is dat geen nadeel. Wat wel heel belangrijk is, is dat een
leider tegenstand organiseert, dat hij krachtige mensen om zich
heen verzamelt die hem durven tegenspreken. En natuurlijk dat
hij daarnaar kan luisteren.” Nog é€n keer het belang van per-
soonlijke ontwikkeling. “Ontwikkeling betekent dat ieder mens
ook de ruimte krijgt voor ontwikkeling. Dat is een belangrijke
vaststelling voor leiders. Ze moeten nieuwsgierig zijn naar de
persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers, die moeten ze
stimuleren daar werk van te maken.”
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